Nieuw Amsterdam-Veenoord

Zondag 18 februari 2024

Voorganger: Ds. Gerda van Vliet
Pianist: mevr. Willy Misker
m.m.v. de cantorij

Paars

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken
vanuit de Bron tot inkeer komen

en bevrijding vinden

- Geroepen tot profeet —
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Cantorij: Gij hebt ons in de moederschoot gekend

Gij hebt ons in de moederschoot gekend.
Zie ons in deze wereld, geef een weg.

De mensen sterven en zijn niet gelukkig.
De levende zijt Gij, geef ons uw woorden.
Zie ons in deze wereld, geef een weg.

Intochtslied: 217:1, 2 en 4 De dag gaat open voor het woord des Heren

Allen: De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Cantorij: Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.



Cantorij en gemeente: Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Stilte

Bemoediging en Groet
Aanvangswoorden
Cantorij en gemeente:

Wij bidden tot U en roepen uw Naam:
blijf niet ver, Eeuwige.

Gij weet van de nood, verstaat elke vraag.
Bied ons allen een oor.

Gebed om ontferming

Cantorij en gemeente: Wij bidden tot U en roepen uw Naam
Leefregel: Rom. 14:16-19

Lied: 992:1, 2, 3 en 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen

en trouw zijn

en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen

en hoeden

als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken

en delen

als ons is voorgedaan?



Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen

en omzien

naar alles wat er leeft.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord:
Lied 317:1, 2 en 3 Grote God Gij hebt het zwijgen

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,

met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;

spreek Heer, uw gemeente hoort.

Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,

maak uw schrift het levend woord.

Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;

spreek Heer, uw gemeente hoort.

Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,

door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil ge stede
van uw vrede.

Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Schriftlezing: Jer. 1:1-19

Lied: 1010:1 en 4 Geef vrede, Heer, geef vrede
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.



Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Schriftlezing: Matt. 10:16-20; 22-23a; 26-28a.
Cantorij: Als ik spreek

Als ik spreek tot wie, tot jou, laten mijn woorden stevig zijn
tegen onrecht tegen doden, waarheidwoorden zijn.

Als ik spreek tot wie, tot jou, laten mijn woorden levend zijn,
eten, drinken, ademwoorden, uitgezongen zijn.

Als ik spreek tot wie, tot jou, laten mijn woorden helend zijn
dat zij duizendmaal vergeven, tot verzoening zijn.

Overdenking
Lied: 286:1, 2 en 3 Waar de mensen dwalen in het donker

Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,

zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.



Waar de mensen lijden onder onrecht

in een wereld die geen vrede vindt,

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

Want het licht is sterker dan het donker

en het daglicht overwint de nacht,

zoek je weg niet langer in het duister,

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis (Dietrich Bonhoeffer)

Ik geloof dat God uit alles - ook uit het slechtste -

iets goed kan en wil laten ontstaan.

Hiervoor heeft Hij mensen nodig, die alles willen aanvaarden,
wetend dat het hun ten goede komt.

Ik geloof, dat God ons in iedere moeilijke situatie

zo veel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben.

Maar Hij geeft het niet vooraf,

opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen.

Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen.
Ik geloof, dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben

en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken

dan de daden, waarvan wij denken, dat ze goed zijn.

Ik geloof, dat God geen noodlot is buiten de tijd

maar dat Hij wacht op eerlijk bidden en verantwoord handelen
en hierop antwoord geeft — Amen —



Gebeden
- Stilte
- Cantorij: Gebed van Franciscus

Maak mij een werktuig van uw vrede, waar haat is, dat ik liefde ben,
vernedering dat ik daar zal vergeven, waar tweedracht, dat ik
eenheid breng.

Waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken,

waar twijfel, dat vertrouwen komt,

waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng,

waar het duister, daar zij het helder licht.

Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten.

Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven.

Want in het geven is het ontvangen, in sterven staat het leven op.

Collecte: 18 Diaconie
2¢. Pastoraat en Eredienst

Slotlied: 849: 1 en 3 Zoek de wegen van de wijsheid

Zoek de wegen van de wijsheid

die de schepping dansend groet.

Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.

Zuster wijsheid, kom en help ons,
voed wie nieuw geboren wordt.
Zielsvriendin en liefste naaste,

wek het heilig licht in ons.

Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons,
om de aarde en om God.

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen



Amen — Lied: 849:2 Luister naar de stem van de wijsheid

Luister naar de stem van wijsheid,
op de markt prijst zij haar waar.
Hoor het woord dat mens geworden
ware goedheid openbaart.

Als dat woord dan kiemt en uitgroeit
vinden recht en trouw elkaar.

Pianospel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken




MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

Een nieuwe dag beginnen, kan soms zwaar voelen als het leven op je
schouders drukt door ziekte of moeite. Niet altijd vinden we dan woorden
om God aan te roepen. Dan kan het helpen als er woorden van een ander
zijn om te gebruiken. Bijvoorbeeld een morgengebed van Dietrich
Bonhoeffer:

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis, bij U is licht
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.

Daarbij blijven we ook omzien naar elkaar. Want hoe goed kan het doen
als de post een kaartje brengt of als er zomaar iemand even aanloopt. Of er
is een bemoedigend telefoontje. Dat maakt de dag licht.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. Kiers
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Dhr. T. Kuik, Wildvang

Open inloop

Dinsdagmiddag van 14.00 — 16.00 uur bent u weer welkom in de
consistorie achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even
bij mij binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar!

Kerkenraadverkiezingen.

In de plaatselijke regelingen is vastgelegd dat de verkiezing van
ambtsdragers jaarlijks plaatsvindt in mei/juni.

Voor dit jaar zijn dit de volgende kerkenraadsleden:



Aftredend en herkiesbaar:

Ouderlingen:

De heer D. Vegter, herkiesbaar als pastoraal medewerker
Diaken:

Mevrouw A. Schuiling-Grootenhuis

De heer G.H. Hulsink

Ouderling-kerkrentmeester

De heer G.L. Oostingh

De heer G. Schuiling

Aftredend en niet herkiesbaar:
Diaken:

Mevrouw F.M. van Sloten-Bloemhof
Kerkrentmeester:

Mevrouw A. Gommer

De kerkenraad nodigt u als gemeente uit voor deze vacatures schriftelijk en
ondertekend aanbevelingen te doen. Wilt u deze voor 12 maart indienen
bij de scriba van de kerkenraad.

Paasgroetenactie

Vergeet u niet de paasgroetenkaart die u afgelopen zondag hebt
meegenomen aankomende zondag weer in te leveren. Ze moeten uiterlijk
a.s. maandag 19/2 in een gezamenlijke envelop op de post.

Zondag 25 februari vieren we de Maaltijd van de Heer.

De collecte is dan bestemd voor Stichting Leergeld Emmen e.o.

Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen die in een
armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan
komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen
nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn.
Stichting Leergeld Emmen gaat voor een actieve benadering en werkt met
goed opgeleide vrijwilligers thuis op bezoek komen bij de minima
gezinnen. Leergeld Emmen steunt de kinderen door hulp in "natura”. De
gezinnen ontvangen geen geld, de vergoedingen gaan rechtstreeks naar de
leverancier van de activiteit of dienst Geef in de collecte of maak uw
bijdrage over via NL69RBRB0851567320 tnv Diaconie 0.v.v. collecte
Stichting Leergeld. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.



Project 40 dagentijd.

Diaconie collecte is vandaag voor het 40-dagen project.

De gezamenlijke diaconieén van Kerken met Vaart hebben dit jaar weer
samen een 40 dagentijd project, Grannies 2 Grannies.

Dit jaar ondersteunen wij Friese oma’s die geld inzamelen om huisjes te
bouwen voor grootmoeders in Oeganda die de zorg hebben voor hun
kleinkinderen en vaak in gammele hutjes wonen en zo te proberen om deze
kinderen een menswaardig bestaan te kunnen geven.

Meer informatie over deze organisatie kunt u vinden op hun
website:grannies2granniesfriesland.nl. Ook in de Zuiderklanken januari
staat een artikel. Wij hopen een mooi bedrag bij elkaar te sparen.

U kunt ook een donatie doen op de rekening van de diaconie
NL69RBRB0851567320 t.n.v. Diaconie 0.v.v. 40-dagen project.

De Diaconie

Veertigdagentijdkalender

De Petrus-veertigdagentijdkalender daagt je uit tot bezinning in de veertig
dagen op weg naar Pasen. Het thema van de kalender is 'Ga je mee! Samen
getuigen van geloof, hoop en liefde. Heeft u nog geen kalender? U kunt de
kalender ook online

via e-mail ontvangen. Ga

naar https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd. Via deze website
kunt u ook gratis de papieren versie bestellen.

Weeksluiting Oldersheem
Vrijdag 23 februari is er een weeksluiting in Oldersheem.
Aanvang: 19.00 uur

Zondag 25 februari

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet
Organist:  mevr. Willy Misker
Collecten: 1. Diaconie, St. Leergeld
Uitgang: Pastoraat en Eredienst

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief(@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)



http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

